ik op mijn zeventiende de

 Van kindsbeen af was ik verzot op honden en toen
Duitse herder
 kreeg was ik dolblij. Door de scheiding van mijn

ouders moest Cesar weg, maar vond een goede

thms in de buurt Nu ik samenwoon met mun. i
- vriend kwamen shelties Falco en Gizmo in ons
leven en ben ik supergelukklg hoewel Cesar nog
"a.lﬁjd een plaats,}e in mijn hart heeft... :

CESAR, MIJN EERSTE HOND

Als kind kwam mijn grootste wens in ver-
vulling toen ik zeventien jaar was, een
hond! Het werd een Duitse herder en het
was moeilijk kiezen, de puppies in het
nest waren allemaal even schattig. We
kozen de rustigste hond uit het nest en dat
was Cesar, een reutje. Het was voor mij
een onvergetelijke dag. Na drie superleu-
ke jaren met Cesar gingen mijn ouders
scheiden en moesten we noodgedwongen
Cesar afstaan. Ik ging bij mijn moeder op
een appartementje wonen en Cesar was
altijd een grote tuin gewoon! Naar het
asiel sturen, daar was geen sprake van.
Cesar kwam uiteindelijk terecht bij buren
die ook een Duitse herder hadden. Het
was voor mij heel moeilijk, maar Cesar is
gelukkig. Enige domper is dat die mensen
liever hebben dat ik hem niet meer kom
bezoeken omdat hij dan in de war is. 1k
mis hem nog steeds.

TOEN KWAM FALCO

Toen ik met mijn vriend ging samenwo-
nen en een appartementje huurde was het
eerste waaraan we dachten: we willen
graag een hond en liefst een kleiner ras.
Het werd een sheltie. Dit ras stond ons
helemaal aan: werkhondjes maar toch
ook huishondjes. Een fokker verwachtte
eind augustus een nestje en wij gingen
begin oktober samenwonen, ideaal. We

wilden graag een sable teefje en hadden al
de naam Fajah in gedachten. Er werd ech-
ter maar één pup geboren, een reutje. We
hebben hem toch genomen en hem Falco
genoemd. We moesten twee maanden
wachten alvorens we Falco naar huis
mochten nemen. De thuiskomst verliep
ongewoon vlot, hij ging direct in zijn
mandje liggen en speelde met de speeltjes.
Op controle bij de dierenarts bleek dat
zijn teelballen niet ingedaald waren, dus
showlopen zat er niet in. Ik ga met Falco
naar de hondenschool en doe agility met
hem. Hij wordt helemaal gek als hij op het
plein komt, is dolenthousiast en ik vind
het super hem zo bezig te zien.

SHELTIE GIZMO

Onze liefde voor shelties is door Falco zo
gegroeid dat we een tweede sheltie aan-

schaften voor mijn vriend en als speelka-
meraadje voor Falco. Onze voorkeur ging
naar een tweede reutje en meer speciaal
een blue merle. Gezien de nestjes klein
zijn en de kleur blue merle zeldzaam, was
het in spanning afwachten naar de
geboorte. Op 8 augustus, net op de ver-
Jjaardag van mijn vriend, werd een nestje
geboren en er zat één blue merle reutje
bij, we waren helemaal in de wolken. Het
werd Gizmo en hij heeft twee tri-colour
broertjes, Benji en Kenzo. We kregen
regelmatig foto’s van de fokker en gingen
om de twee weken kijken. Eindelijk! Op 6
oktober vorig jaar mocht Gizmo mee naar
huis.

DIKKE VRIENDEN

Intussen zijn Falco en Gizmo super
bevriend en spelen ze samen. Mijn vriend
volgt puppyles met Gizmo die toch wel
een klein deugnietje is. Hetzelfde ras maar
niet helemaal hetzelfde karakter. Falco is
schuw, Gizmo helemaal niet. Gizmo knuf-
felt graag, hoe langer hoe liever. Falco
houdt er wel even van maar heeft er snel
genoeg van. We wandelen veel en op soci-
aal vlak zijn de shelties een verrijking, we
leerden via de hondenschool en via de
wandelingen veel mensen kennen.
Intussen kochten we een huisje met een
grote tuin, alles voor de hondjes, want dat
zijn onze schatjes en die mogen een prins-
heerlijk leven leiden. Ze hebben een eigen
website: www.gizmofalco.be
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